
Jrg.24-nr 14 

Zondag 1 december 2024 – 10.00 uur 
liturgische kleur is paars 

1e zondag van Advent 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
voorganger  drs. Marriëtte Pullen 
lector   Annet de Vries 
organist  Hans van de Weg 
ouderling  Ronald van der Schelde 
diaken   Ron Ouwerkerk 
koster  Gert van Bemmel 
    
Uw gaven worden gevraagd voor 

1. Inloophuis De Hoop Dordrecht  
2. Wijkkas  
3. Toekomst van de kerk 

 
☺ Nevendienst Janneke van der Schelde 
☺ Crèche 
☺ Tienerdienst Bram Naaktgeboren   

 
Bij de dienst 
Een enorm dilemma is het voor Jozef. Als de vrouw die hij binnenkort zal trouwen 
zwanger blijkt te zijn van… Ja, van wie eigenlijk?  
De timmerman uit Nazareth is een goed onderlegd man. Op de hoogte van de wet 
en de profeten. Dat was niet vanzelfsprekend in het door de geestelijkheid in 
Jeruzalem als achterlijk beschouwde Galilea, maar Jozef kende zijn klassieken. Hij 
weet dat Maria’s  situatie buitengewoon precair is. Zij was immers uitgehuwelijkt aan 
hem, Jozef. Dat had eenzelfde exclusieve status als het huwelijk zelf. 
Is zij nu ontrouw geweest, dan moet zij volgens de Joodse wet gedood worden. 
Maar, zo bedenkt Jozef, als hij haar nu verstoot, dan kan zij misschien de vader van 
haar kind huwen en zo haar leven sparen. Niet de elegantste oplossing, maar het 
lijkt het enige dat Jozef voor haar kan doen. Jozef is een rechtschapen mens, zo 
zegt de tekst, en hij wil haar niet in opspraak brengen. 
De evangelist Matthéüs is de enige die dít stukje van de aanloop naar het 
kerstverhaal beschrijft. Matthéüs schrijft speciaal voor de Joden en dus 
beargumenteert hij in dit verhaal de consequenties die Maria’s zwangerschap 
volgens de Joodse wet had kunnen hebben. Tegelijkertijd maakt hij duidelijk, dat níet 
de wet het laatste woord kan hebben en dat er een nieuwe tijd gaat aanbreken. 
Drs. Marriëtte Pullen 
 
 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
Woord van welkom  

Inleidend orgelspel  
 

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
Stil gebed 
Aanvangslied   Psalm 25: 1 en 10 
 

Bemoediging en groet  
Voorganger:  Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
Gemeente:  die hemel en aarde gemaakt heeft; 
Voorganger:  De Heer zij met u en met jou. 
Gemeente:  Ook met jou is de Heer. 

Amen. 
 

   - De gemeente gaat zitten – 

Adventskaars wordt aangestoken  

De liturgische schikking wordt toegelicht 

Zingen:   Lied 458 (meerstemmig) 

Kyriëgebed  Na de woorden ‘bidden wij’, zingen we Lied 367d   
 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  - 
 

DE SCHRIFT 

Gebed van de zondag 
1e Lezing:   Mattheüs 1: 18 t/m 25 
Lied hierbij:  Lied 259: 1, 2, 3 en 4 
2e Lezing:    Johannes 8: 30 t/m 36.  
Lied hierbij:   Lied 455: 1 
 
Uitleg en verkondiging  

Kort orgelspel 

Lied in antwoord:  Lied 117a:  1 en 2 
 

-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 

Berichten vanuit de gemeente  
Toelichting op de gaven en inzameling  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 

- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied  Lied 444: 1, 2, 3, 4 en 5 
 

Heenzending en zegen met Gezongen antwoord:  ‘Amen, Amen, Amen’. 
    



Collectedoel diaconie: Inloophuis de Hoop Dordrecht 
Stichting de Hoop heeft 2 inloophuizen in Vlissingen en in 
Dordrecht. De vrijwilligers van het Inloophuis staan altijd 
klaar om te helpen. Bij voorbeeld met het schrijven van een 
brief aan de sociale dienst of het opstellen van een cv voor 
een sollicitatie. Ook worden er regelmatig leuke activiteiten 
georganiseerd ter ontspanning. Voor een maaltijd kunnen 
mensen ook bij het Inloophuis terecht. Samen eten is een 
belangrijke verbindende activiteit om contacten te leggen en 
verder te komen met het deelnemen aan de maatschappij. 
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-
Petruskapel-app, via de QR-code of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD 
onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 1 december 2024.  
U kunt ook uw bijdrage geven in de collectezakken. 
Annet de Vries, diaken 
 
Symbolische bloemschikking 
Basissymboliek Advent en Kerst 2024 
Het basisidee voor de serie schikkingen in de adventstijd is ‘het licht verwachten’. 
Vanaf de eerste zondag zien we het licht al, al is het nog ver weg. Voor de 
verbeelding van het licht gebruiken we dit jaar één kaars. Het is een honing-kaars. 
In religieuze tradities wordt honing vaak geassocieerd met zuiverheid, genezing en 
goddelijke zegeningen. Er is de wens om het licht te ontvangen, we kozen daarom 
voor een ontvangende lijn, alsof het armen zijn om het goede te ontvangen. De lijn is 
verbonden aan een hoge kandelaar. 
Op de eerste zondag is de ontvangende lijn onder aan de kandelaar bevestigd, elke 
zondag komt de lijn dichter bij de kaars. Met Kerst omarmt de lijn de kaars. 
 

Eerste Advent                 Lucas 21:25-31 Thema: waakzaamheid 
Wees alert, houd je ogen gericht op de komst van de Mensenzoon, midden in de 
chaos van het leven. In vers 29 wordt gesproken 
over de vijgenbomen. ‘Let op de bomen, zij 
spruiten uit als de tijd daarvoor rijp is.’ Zo moeten 
ook wij waakzaam zijn. 
De ontvangende lijn is onder aan de kandelaar met 
kaars bevestigd. Daarin liggen vijgen aan 
vijgentakken en resten van planten, waarin zaad 
aanwezig is, om uit te spruiten als de tijd daarvoor 
rijp is. Doordat er een ontvangende lijn verbonden 
is aan de kandelaar ontstaat er een silhouet van een anker. Het anker is het 
symbool van de hoop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meditatieve tekst 
 
Zoals de vijg 
reikhalzend uitziet 
naar het juiste moment 
zo mogen ook wij waakzaam zijn 
om het licht te ontvangen. 



Brief van de wijkkerkenraad 
 

Geachte gemeenteleden van de Wilhelminakerk/Petruskapel, 
 

Zoals u inmiddels zult weten is de Petruskapel verkocht, de overdracht aan de 
Dordtse Alevitische Vereniging zal in december 2024 plaatsvinden. Voor de 
mogelijkheid om nog tijdelijk gebruik te blijven maken van de kapel voor zondagse 
diensten bleek uiteindelijk geen belangstelling te zijn onder de huidige bezoekers 
van de Petruskapel. Een aantal mensen heeft ervoor gekozen naar andere 
kerkgebouwen/gemeentes te gaan, er is ook een aantal mensen dat graag in de 
Merwelanden zou willen samenkomen. 
 

In de afgelopen maanden zijn de mogelijkheden onderzocht voor bijeenkomsten in 
de Merwelanden, maar dan wel op zondagochtend. Joke van den Bandt is hierover 
in gesprek gegaan met de geestelijk verzorger/pastor van de Merwelanden. 
Tegelijkertijd is ook aan de algemene kerkenraad van de PGDD voorgelegd of 
dergelijke bijeenkomsten breder gedragen zouden kunnen worden door bijvoorbeeld 
de PGDD, al dan niet samen met Hervormd Dordrecht. 
Concreet is uit deze gesprekken het volgende geconcludeerd: 
De Merwelanden wil zondagse diensten faciliteren, maar niet de organisatie  en de 
verantwoordelijkheid daarvoor op zich nemen 
De PGDD vindt dergelijke diensten de verantwoordelijkheid van een wijkgemeente. 
Dat heeft tot de volgende besluiten geleid in de kerkenraad van de Wilhelminakerk: 
Voor de periode 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2025 zullen er tweewekelijks 
zondagse diensten gehouden worden in de Merwelanden, onder de 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Wilhelminakerk; De organisatie 
daarvan ligt in handen van Joke van den Bandt, met medewerking van de 
ambtsdragers Margriet Stavast, Harm Stavast, Tea Oostenrijk en Nellie Vermeij;  
De Wilhelminakerk vergoedt de kosten voor huur van de ruimte in de Merwelanden, 
de vergoedingen voor de voorgangers en eventueel voor muzikale begeleiding, voor 
diezelfde periode tot en met juni 2025; 
Na deze 6 maanden vervalt de verantwoordelijkheid voor de 
Wilhelminakerkgemeente, ook financieel;  
In de loop van deze 6 maanden zal met de geestelijk verzorger/pastor van de 
Merwelanden besproken worden of er vanuit de Merwelanden na 1/7/25 nog 
bijeenkomsten georganiseerd zullen worden; 
De pastorale zorg voor de gemeenteleden van de wijkgemeente van de 
Wilhelminakerk, die met name verbonden zijn/waren met de Petruskapel, zal 
voortgezet worden door ds. Evelien Plaisier (< 80 jaar), kerkelijk werker Ramon de 
Bonte (> 80 jaar), ouderling Tea Oostenrijk en pastoraal medewerkers Lies van 
Geloof en Margriet Stavast. Dit zal ook na 1/7/25 voortgezet worden; 
De naam van de wijkgemeente zal per 1/1/25 wijzigen in Wilhelminakerk, de naam 
van het gebouw de Petruskapel blijft behouden onder de nieuwe eigenaar, maar is 
dan niet meer verbonden met deze gemeente. 
Op 29 december 2024 zal de laatste dienst in de Petruskapel gehouden worden. Er 
zal dan geen dienst zijn in de Wilhelminakerk, zodat alle gemeenteleden de 
gelegenheid krijgen om daarbij te zijn. 
 

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande, dan vernemen wij die graag van u 
via de scriba (scriba.wilhelminakerk@gmail.com )  
 

Jeanette Klop, voorzitter wijkkerkenraad van de Wilhelminakerk/Petruskapel 

mailto:scriba.wilhelminakerk@gmail.com


Gemeentewandeling 
Zondag 1 december is de 2e gemeentewandeling. We vertrekken om 14 uur vanaf 
de Wilhelminakerk en lopen door de nieuwe wijk Stadswerven Noord naar de 
Petruskapel. Dit is een klein uur lopen. 
In de Kapel drinken we een kopje koffie/thee en kunnen we de Kapel bekijken. 
Daarna lopen we in een klein uur terug via de Stadswerven Zuid naar de Wil. 
Loopt u/jij ook (weer) gezellig mee? 
Nellie Vermij 
 
Woensdagmiddagkring verzet naar dinsdagmiddag 
Na overleg heb ik besloten om de studiekring over familieverhalen in Genesis te 
verzetten naar dinsdagmiddag, omdat er dan meer animo is.De eerstvolgende 
bijeenkomst is dus a.s. dinsdag 3 december om 14.00 uur in De Wil (inloop vanaf 
13.45 uur). We zullen doorpraten over het verhaal van de zondvloed (Gen. 6-9). Wat 
heeft dit verhaal ons te zeggen? 
De overige data staan gepland op: 
> 14 januari 2025 (over Abraham) 
> 18 februari 2025 (over Jakob) 
> 4 maart 2025 (over Jozef) 
Wees van harte welkom! 
Ramon de Bonte, kerkelijk werker 
 
Kerststal 2024 
Vanaf de 2e Advent is de Kerststal weer opgebouwd en de kerk versierd. Klaar om 
de schoolklassen te ontvangen om het aloude verhaal van het Kind in de kribbe te 
vertellen. De planten hebben dan al een plekje gevonden, maar het inleveren van 
mooie kerstartikelen kan nog tot en met 12 december. In de hal van de 
Wilhelminakerk staat daarvoor een krat. 
 
Open dag Kerststal Wilhelminakerk  
Op zaterdag 14 december 2024 is de Wilhelminakerk aan de Blekersdijk 41 van 
13.30-16.00 geopend om de Kerststal te bezichtigen. De rolstoelingang is in de 
Wilhelminastraat/hoek Blekersdijk. Er is muziek te beluisteren, een knutseltafel voor 
de kinderen, een buffet met chocolademelk, koffie, thee en glühwein. En niet te 
vergeten kerstkrans, koek en cake. Er is een winkeltje met mooie kerstartikelen. 
Betaling: contant of pinnen. 
Rond 16.00 sluiten we af met het zingen van bekende kerstliederen. 
Kom kijken in de stal. 
Annet, Christa, Marijke, Rineke en Willemien 
 
Lichtjestocht 
Op Kerstavond, zaterdag 24 december, is er van 18.00 – 20:00 uur voor alle 
kinderen van 0 tot 12 jaar weer een lampionnenoptocht in kerstsfeer door een aantal 
straten van de Dordtse binnenstad. Elk kind is samen met een ouder/begeleider van 
harte welkom om mee te lopen. 
Er wordt gestart met een kerstverhaal vanuit twee kerken: de Remonstrantse kerk, 
Cornelis de Witstraat 28 en de Kruiskerk, Vrieseweg 64. Via de Vrieseweg, het 
Kasperspad en de Sint Jorisweg wandelen we naar het Kromhout waar het Leger 
des Heils misschien een verrassing in petto heeft. Mogelijk (als het weer het toelaat 



en er voldoende muzikanten zijn) dat op het Vrieseplein 
het Korps Leger des Heils 
musiceert. De groep die vanuit de Kruiskerk is 
vertrokken bezoekt vervolgens nog de Remonstrantse 
kerk en omstreeks 19.15 uur komen we allemaal weer 
samen bij de Wilhelminakerk, Blekersdijk 41, voor een 
spetterende afsluiting.  
Kinderen brengen hun eigen lampion met lichtje mee.  
Meer informatie op www.lichtjestochtdordrecht.nl   
De lichtjestocht wordt georganiseerd door de 
samenwerkende kerken in de buurt, het Leger des 
Heils, bewonersorganisatie De Buurtplu en Buurtwerk 
Dordrecht. 
 
 
 
Rugzakkenactie 
Op zaterdag 14 december 2024 kunnen we meedoen aan de rugzakkenactie van 
Samen Dordt Broodnodig. Van 10.00-12.00 zijn de volgende artikelen meer dan 
welkom bij de Kruiskerk -Vrieseweg 64:  
-Shampoo en deodorant 
-Tandenborstels en tandpasta 
-Handschoenen 
-Papieren zakdoekjes 
-Pakjes drinken en iets lekkers 
-Gebruikte slaapzakken 
-Sokken, ondergoed of T-shirts (niet gebruikt) 
-Een bemoedigende kaart (zonder achternaam of adres) 
Broodnodig heeft voldoende rugzakken, wintermutsen en sjaals via een donatie. 
Het zou fijn zijn als we met elkaar de rugzakken goed gevuld kunnen afleveren. 
Annet de Vries-Koppe, diaken 
 
Als Nieuw!  
LeZen in het licht van Gods koninkrijk waar….….voor iedereen genoeg is. 
Het volgende boek dat we gaan bespreken is “Weg met Eddy Bellegueule van 
Edouard Louis. De gevoelige Eddy groeit op in een arm arbeidersgezin in Noord-
Frankrijk. Lukt het hem zich aan het milieu te ontworstelen? 
Datum: dinsdag 11 februari 2025 
Meer info bij Hanneke Kroonen-van der Ven      
 
Voedselbank  
In de maand december is het inzamelen van de volgende 
artikelen: Houdbaar broodbeleg in doos of pak (denk aan 
kokosbrood, (appel)stroop, broodstrooisels)  
 
 
 
 
 

http://www.lichtjestochtdordrecht.nl/


Kerkelijke agenda 
zo 1 dec   14.00 uur   Vertrek gemeentewandeling vanaf Wilhelminakerk 
di 3 dec    14.00 uur   Dinsdagmiddagkring o.l.v. Ramon de Bonte, Wilhelminakerk 
zo 8 december  10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Evelien Plaisier 
2e Advent                           Petruskapel – ds. Anneke van Mansum  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Op de wijkkerkenraadsvergadering van 18 november jl. is met algemene stemmen 
besloten dat op zondag 29 december as. er geen kerkdienst zal zijn in De 
Wilhelminakerk. Dit om de gemeenteleden de kans te geven de laatste dienst onder 
verantwoordelijkheid van de wijkgemeente in de Petruskapel te bezoeken. 
Anneke van Bleek, scriba 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Reservering zalen/activiteiten in de Wilhelminakerk 
Omdat er geen vrijwilliger is gevonden in de vacature voor coördinerend koster, 
proberen we met een klein team het gebruik van de Wilhelminakerk mogelijk te 
houden. Dit betekent ook dat er geen vaste aanspreekbare koster is. Reservering 
van zalen en opmerkingen/vragen kunnen uitsluitend via mail: 
koster@dewilhelminakerk.nl . Anne Idzinga, kosterteam Wilhelminakerk. 
 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht  tel. 078 6137925 
Petruskapel  Plein 1940-1945  3313CV Dordrecht  
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
kerk. werker: Ramon de Bonte 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 tel. 078-6176387.   e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl   tel.  078-6137925  
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel.  

 In de omschrijving: soort betaling + WK of PK 
digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com  (vóór donderdag 19.00 uur) 

 

 
Groot letter Scheurkalender 2025     Bijbelvereniging 
Voor het derde jaar op rij is onze Groot Letter Scheurkalender gepresenteerd. Deze 
kalender is speciaal ontworpen voor mensen die slechtziend zijn en voor wie het 
lezen van de Bijbel een uitdaging is geworden. De Bijbelteksten in groot 
letterformaat bieden elke dag een bemoediging. 
Het stelt mensen in staat om de dag te beginnen of te eindigen met Gods Woord 
Voor verdere informatie:  www.bijbelvereniging.nl   
T 085 104 17 14 l E info@bijbelvereniging.nl 
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