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Zondag 4 augustus 2024 – 10.00 uur 
liturgische kleur is groen 

10e zondag na Trinitatis / 7e van de zomer 

 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
voorganger  ds. Lieke Weima 
lector   Henk Rotteveel 
organist  Hans van de Weg 
ouderling  Anneke Idzinga 
diaken  Annet de Vries 
koster  Anne Idzinga 
 

Uw gaven worden gevraagd voor 
1.  Diaconie: Algemene wijkdoeleinden 
2.  Wijkkerk 
3. Toekomst van de kerk 
 
Bij de dienst 
Rouw, we krijgen er allemaal vroeg of laat mee te maken. Om iemand die je verloor, 
aan de dood of aan het leven. Om een wereld in brand. Om een lichaam of geest die 
niet meer kan wat eerder wel kon. In de kerkdienst van 4 augustus lezen en zingen 
we enkele teksten uit het Oude Testament die gaan over verdriet en rouw. Hoe blijf 
je staande, hoe blijf je gaande? Jeremia schrijft een brief aan de rouwende ballingen 
ver van huis in Babylon – met advies dat ons misschien ook kan helpen als we zelf 
met rouw te kampen hebben. ds. Lieke Weima 
 
 
Collectedoel diaconie: Algemene wijkdoeleinden  
Vanuit de collecten algemene diaconale doelen worden personen en/of gezinnen 
onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt steeds 
groter. Bezuinigingen in de sociale zekerheid en de kostenstijging van bijv. huur, gas en 
elektra en ziektekosten zijn de oorzaak. Anderen hebben te kampen met een grote 
schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Ook deze mensen kunnen vaak 
moeilijk in hun onderhoud voorzien. De diaconie probeert deze mensen te ondersteunen bijv. 
met boodschappen of een financiële bijdrage om een huisuitzetting te voorkomen. 
Verhelderend is het onlangs verschenen boek “Armoede uitgelegd aan mensen met geld van 
Tim 'S Jongers. Hoe mensen die leven in armoede vernederd in plaats van gezien worden. 
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-Petruskapel-app of 
naar NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 
4 augustus 2024. U kunt ook de QR-code scannen of uw bijdrage in de collectezak doen.  
Annet de Vries, diaken 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


 
ORDE VAN DIENST 

Woord van welkom  

Inleidende orgelspel:  
 

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
Stil gebed 
 

Aanvangslied:   Lied 601 
 

Groet 
Drempelgebed  V: We komen samen in uw nabijheid, God, 
   in onze vrolijkheid en onze nood 
   A: En de nood van de wereld nemen we met ons mee. 
   V: We komen bij u, want u komt in Jezus bij ons, 
   A: en u weet uit ervaring wat het is, te leven als mens. 
   V: We komen met ons geloof en met onze twijfels, 
   A: we komen met onze hoop en onze vrees. 
   V: We komen zoals we zijn, omdat u ons uitnodigde, 
   A: omdat u beloofde ons nooit de rug toe te keren. 
   Amen. 

    

- De gemeente gaat zitten – 
 

Kyriëgebed:   
Glorialied:  Lied 305  
 

DE SCHRIFT 

Gebed bij opening van de Schrift   
Luisterlied:  Psalm 137a ‘Toen wij zaten langs het water’ 
   https://www.youtube.com/watch?v=OGWvqCA_iVI 
 

Schriftlezing  Jeremia 29:1-14 
Lied hierbij:  Psalm 77a (Psalmen Anders) ‘Toen ik moe was, mistroostig’ 
   Coupletten: voorganger 
   Refrein: allen 
 

Uitleg en verkondiging  
Kort orgelspel   
Lied in antwoord:         Lied 650: 2, 3, 4, 7 
 

GEBEDEN EN GAVEN  
 

Toelichting op de gaven en inzameling 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 

- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied  Lied 418  
Heenzending en zegen met    Gezongen antwoord: ‘Amen, amen, amen’ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OGWvqCA_iVI


Denken in kansen en mogelijkheden 
Het zoeken en vinden van voorgangers voor de kerkdiensten is een eer om te doen. 
Maar valt niet altijd mee. Heel soms lukt het gewoon niet om een voorganger te 
vinden die kan en wil voorgaan. Zo ook op zondag 11 augustus a.s. 
Dat is jammer, maar het biedt ook nieuwe mogelijkheden. 
We zullen 11 augustus, in overleg met de kerkenraad, zelf een viering verzorgen, 
waarin het woord ‘genade’ centraal staat. 
Het zal iets anders zijn als wat u/jij gewend bent, maar de essentie is en blijft 
hetzelfde: samenkomen in Zijn naam, Hem eren en van Zijn woorden leren. De stilte 
zoeken en uit volle borst mogen zingen. 
Jeanette Klop, Bram en Hanneke Naaktgeboren 
 
 
 
 
 
 
Ouderenpastoraat 
De berichten uit het ouderenpastoraat en een ‘in memoriam’ worden i.v.m. privacy 
op de website niet vermeld. 
 
Mocht u contact willen opnemen met medewerkers van het ouderenpastoraat, dan 
kan dit via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl 
 
Kerksluiting Wilhelminakerk 

Nee, u hoeft niet te schrikken: de Wilhelminakerk gaat niet 
(permanent) dicht, maar zal wel twee dagen niet toegankelijk zijn: op 
maandag 5 en dinsdag 6 augustus wordt de vloer van de foyer en 
garderobe gereinigd en gewaxt; dit betekent dat gedurende deze 
twee dagen er niemand overheen mag lopen. Mocht u daar vragen 
over hebben, dan kunt u die stellen aan de kosters via het kosters-

mailadres: koster@deWilhelminakerk.nl   De schoonmaakploeg van de Wil  
 
 
Zomerbijeenkomst Ouderenpastoraat. 
Donderdagmiddag, 8 augustus van 14.30-16.00u, is er in de tuin van De Eikenhof, 
bij Freek en Corrie Ton, Dubbeldamseweg Zuid 262, een gezellige bijeenkomst met 
koffie, thee en lekkers.  Alle ouderen en hun contactpersonen zijn van harte welkom 
en ook Wilhelminakerk-leden die nog wat jonger zijn, maar die in deze , soms 
eenzame, vakantieperiode behoefte hebben aan wat contact en een leuk gesprek, 
begroeten we graag.  Aanmelden is wel nodig, omdat we willen weten op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen. Graag voor 2 augustus bij onderstaande personen. 
Ter bestrijding van de onkosten staat er een pot waarin u uw vrijwillige bijdrage kunt 
deponeren. We hopen op een mooie middag! 
Opgeven kan ook via contactformulier op 
www.dewilhelminakerk.nl 
Mieke van der Schelde en Hanneke Kroonen, ouderenpastoraat 
 
 

http://www.dewilhelminakerk.nl/
mailto:koster@deWilhelminakerk.nl
http://www.dewilhelminakerk.nl/


Koffie-Kan   Donderdag 15 augustus 
Iedere maand is er een ontmoetingsmiddag voor iedereen in de 
Wilhelminakerk. U bent van harte welkom op donderdag 15 augustus 
2024 tussen 14.00 en 16.00 uur. Dankzij Marrie, de nieuwe gastvrouw, 
kan deze middag doorgaan.  
Anneke G., Anne I. en Marrie K. 

 
Vespers    Donderdag 15 augustus 16.15 uur  
Iedere maand op een donderdagmiddag is iedereen welkom om 
samen te komen in een gebedsdienst: Een korte dienst met 
Schriftlezing, lofzang, stille momenten en voorbede voor onze gemeente en de 
wereld om ons heen. Ons open stellen voor God en Zijn leiding vragen in alles wat 
ons bezig houdt. Van harte welkom! 
Maaike H., Margreet D. en Anne I. 

 
Eetgroep voor alleengaanden donderdag 29 augustus 
Na een vakantie periode van de Eetgroep alleengaanden 55+ 
wordt u uitgenodigd voor de 163e gezamenlijke maaltijd van de 
eetgroep die wordt gehouden op donderdag 29 augustus 2024. 
We beginnen om 17.30 uur in de Wilhelminakerk. 
Opgave uiterlijk maandag 26 augustus vóór 12.00 uur bij Dicky 

Peters-de Bruyn. Kan ook via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl 
De voorbereidingsgroep “Eetgroep alleengaanden 55+” 
Margreet, Maja, Dicky, Anneke van B, Anneke G 
 
Herhaalde oproep 
Het nieuwe rooster voor de oppas gaat gemaakt worden. Er 
zijn nu 4 gemeenteleden die af en toe een keer een crèche 
doen. Vind u/jij het leuk om mee te gaan doen?  
Aanmelden via de redactie. Liefst deze week nog. 
Namens de leiding: HARTELIJK DANK. 
 
Nieuw: lotgenotengroep voor nabestaanden na suïcide in Dordrecht  
Het verliezen van een naaste door suïcide raakt je diep. Als nabestaande blijf je 
achter met veel vragen en verdriet. Het kan helpend zijn om in contact te komen met 
andere mensen die dit ook is overkomen. Bij deze lotgenoten vind je steun door 
verhalen, ervaringen en gevoelens te delen.   
Vanaf september organiseert De Hoop 1 keer per maand een lotgenotengroep voor 
mensen die een naaste zijn verloren door suïcide. De avonden worden geleid door 
een ervaringsdeskundige. Op een aantal avonden sluit ook een predikant aan om te 
praten over geloofs- en zingevingsvragen.  
Ga naar dehoop.org/lotgenoten-suicide voor meer informatie en aanmelden.  
Afdeling communicatie De Hoop,  Mariska van der Zwaal 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Wat een verrassing dat ik de bloemen afgelopen 
zondag kreeg voor mijn verjaardag! Heel hartelijk 
dank! 
Arija van Krimpen  van der Zee 

 

http://www.dewilhelminakerk.nl/
http://dehoop.org/lotgenoten-


In de Petruskapel 
 “Wat willen al die wereldleiders toch met al hun plannen en hun 
dwaze dromen?”.  Met deze woorden begint Psalm 2 in “De 
Nieuwe Psalmberijming” (2021). Treffender kan de actuele, 
geopolitieke situatie van dit moment niet onder woorden worden 
gebracht. De wereld houdt haar adem in! Terwijl politici 
wereldwijd de handen ineen zouden moeten slaan om de grote 
modiale problemen het hoofd te kunnen bieden, denken sommige 

wereldleiders alleen aan hun eigen belangen en zinnen op oorlog. Een alles 
verwoestende oorlog… 
Zondagmorgen willen we met elkaar in de Petruskapel Psalm 2 (OT) en 
Openbaring 12 (NT) lezen. Met name het laatste Bijbelboek, de Openbaring van 
Jezus Christus, is aan de christelijke gemeenten, van toen en van nú, gegeven als 
een troostboek. Om meer licht te werpen op de spannende gebeurtenissen die we in 
deze roerige wereld doormaken.  
Ds. Jan Noordam 
 
Voedselbank  
In de zomermaanden juli en augustus is het inzamelen van: 
(af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta. 
Maar ook houdbare andere levensmiddelen zijn altijd van harte welkom. 
 
Kerkelijke agenda 
zo  11 augustus 10.00 uur Wilhelminakerk – Het woord Genade staat centraal 
                 Petruskapel – ds. Jan W. Schellingerhout 
 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht  tel. 078 6137925 
Petruskapel  Plein 1940-1945  3313CV Dordrecht  
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
kerk. werker: Ramon de Bonte 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 tel. 078-6176387.   e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl   tel.  078-6137925  
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel.  

 In de omschrijving: soort betaling + WK of PK 
digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com  (vóór donderdag 19.00 uur) 

 
 
U kunt ook de QR-code scannen voor de collecte 
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