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Zondag 28 juli 2024 – 10.00 uur 
liturgische kleur is groen 

9e zondag na Trinitatis / 6e van de zomer 

 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
voorganger  ds. Paulus van Zee 
lector   Ida van der Linden 
organist  Hans Okkerse 
ouderling  Rineke Mol 
diaken  Maartje van der Weide 
koster  Kees Ippel 
 
 

Uw gaven worden gevraagd voor 
1.  Kinderhospice Binnenveld in De Glind 
2.  Wijkkas 
3. Toekomst van de kerk 
 
 
Bij de dienst 
Als we het verhaal In Marcus 6: 45-52 lezen, zegt men: ‘Dat kan niet! Mensen 
kunnen niet op water lopen’ en men legt het opzij om het te vergeten. Toch wordt het 
verhaal verder verteld en men legt men het niet opzij om het te vergeten. Wat is er 
aan de hand met dat verhaal?  
‘Waarom heeft men dit verhaal verteld?’  
Dit verhaal geeft moed en wijst naar vaste grond in het leven, ook als er zich 
moeilijkheden voordoen. Het verhaal over Jezus wil iets over Hem duidelijk maken. 
Water is niet alleen iets wat levensnoodzakelijk is, het roept ook dood op: in water 
kan men verdrinken. Als Jezus op water gaat, wordt duidelijk dat Hij boven de dood 
staat. 
De tekst van lied 933 geeft in mooie poëtische woorden weer wat Marcus ons vertelt 
in zijn evangelie: 
Gij ziet ons vechten met de macht van dood en chaos angst en nacht. 
Gij komt ons reddend tegemoet en treeft de golven met uw voet. 
Maar wij herkennen niet uw gaan en zien u voor een spookbeeld aan, want mateloos 
zijn wij verblind in ons gevecht met storm en wind. 
Heer, dwing de stormwind weg te gaan en raak ons met uw geestkracht aan, opdat 
wij over het boze tij het land zien aan de overzij.  
Het goede gewenst,   ds. Paulus H. van Zee 
 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


 
ORDE VAN DIENST 

Woord van welkom  

Inleidende orgelspel:  
 

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
Stil gebed 
 

Intochtslied:   Psalm 77: 1 en 3 
 

Bemoediging en groet  
 

   - De gemeente gaat zitten – 
 

Kyriegebed:  met gezongen acclamatie 301a 
Glorialied:  Lied 634: 1 en 2  
 

DE SCHRIFT 

Gebed bij opening van de Schrift   
1e schriftlezing  Jesaja 63: 7-14 
Lied hierbij:  Lied 791: 1, 3 en 6 
 

2e schriftlezing  Marcus 6: 45-52 
Lied hierbij:  Lied 339a 
 

Uitleg en verkondiging  
Kort orgelspel   
Lied in antwoord:         Lied 978: 1, 3 en 4 
 

GEBEDEN EN GAVEN  
 

Toelichting op de gaven en inzameling 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 

- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied  Lied 425  
Heenzending en zegen met    Gezongen antwoord: ‘Amen, amen, amen’ 
 

-------------------------------------------------------------------- 
 
Collectedoel diaconie: Kinderhospice Binnenveld in De Glind 
Ook wanneer een kind ernstig ziek is, gaat het leven 
‘gewoon’ door. 
Kinderhospice Binnenveld is een huis, net als thuis, 
kleinschalig en huiselijk, voor ernstig zieke en ongeneeslijk 
zieke kinderen die complexe zorg nodig hebben. 
Een huis waar zieke kinderen korte of langere tijd kunnen 
verblijven, waardoor ouders en het gezin even op adem 
kunnen komen, terwijl de zorg voor hun kind in professionele 
handen is. 



Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-
Petruskapel-app of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van 
Wilhelminakerk-Petruskapel 28 juli 2024. U kunt ook de QR-code scannen of uw 
bijdrage in de collectezak doen.  
Willemien de Mol, diaken 
 
 
 
 
 
 
Wekelijks worden er kaarten verzonden ter bemoediging of als felicitatie. 
 
Berichten uit het ouderenpastoraat en een ‘in memoriam’ worden i.v.m. privacy op de 
website niet vermeld. 
 
Mocht u contact willen opnemen met medewerkers van het ouderenpastoraat, dan 
kan dit via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl 
 
 
Zomerbijeenkomst Ouderenpastoraat. 
Donderdagmiddag, 8 augustus van 14.30-16.00u, is er 
in de tuin van De Eikenhof, bij Freek en Corrie Ton, 
Dubbeldamseweg Zuid 262, een gezellige 
bijeenkomst met koffie, thee en lekkers. 
Alle ouderen en hun contactpersonen zijn van harte 
welkom en ook Wilhelminakerk-leden die nog wat 
jonger zijn, maar die in deze , soms eenzame, vakantieperiode behoefte hebben aan 
wat contact en een leuk gesprek, begroeten we graag. 
Aanmelden is wel nodig, omdat we willen weten op hoeveel mensen we kunnen 
rekenen. Graag voor 2 augustus bij onderstaande personen. 
Ter bestrijding van de onkosten staat er een pot waarin u uw vrijwillige bijdrage kunt 
deponeren. 
We hopen op een mooie middag! 
Opgeven kan ook via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl 
Mieke van der Schelde en Hanneke Kroonen, ouderenpastoraat 
 
 

Kerksluiting Wilhelminakerk 
Nee, u hoeft niet te schrikken: de Wilhelminakerk gaat niet 
(permanent) dicht, maar zal wel twee dagen niet 
toegankelijk zijn: op maandag 5 en dinsdag 6 augustus 
wordt de vloer van de foyer en garderobe gereinigd en 
gewaxt; dit betekent dat gedurende deze twee dagen er 
niemand overheen mag lopen. Mocht u daar vragen over 
hebben, dan kunt u die stellen aan de kosters via het 
kosters-mailadres: koster@deWilhelminakerk.nl  
De schoonmaakploeg van de Wil  
 

http://www.dewilhelminakerk.nl/
http://www.dewilhelminakerk.nl/
mailto:koster@deWilhelminakerk.nl


Oproep 
Het nieuwe rooster voor de oppas gaat gemaakt worden. Er 
zijn nu 4 gemeenteleden die af en toe een keer een crèche 
doen. Vind u/jij het leuk om mee te gaan doen? 
Aanmelden via de redactie. Liefst deze week nog. 
Namens de leiding: HARTELIJK DANK. 
 

In de Petruskapel 
Hoe blijf je overeind als verdriet, angst of wanhoop als een golf 
over je heen dreigt te spoelen? Wie of wat kan dan helpen om 
niet in een zee van ellende weg te zinken? De teksten van deze 
zondag (Jesaja 63, 7 – 14 en Marcus 6, 45 – 52) ademen 
turbulentie, verwarring en het zoeken naar oriëntatie. De 
Evangelielezing volgt op het verhaal van de wonderbare 
spijziging.    Anneke van Mansum     

 
Voedselbank  
In de zomermaanden juli en augustus is het inzamelen van: 
(af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten en tandpasta. 
Maar ook houdbare andere levensmiddelen zijn altijd van harte 
welkom. 
 
Laatste oproep:   Rolstoelduwers gezocht 
Dinsdag 30 juli ligt de Prins Willem-Alexander weer aan de Buiten Walevest. Dit 
schip is onderdeel van het Vakantiebureau. Voor deze middag zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers, die willen helpen om met de gasten te wandelen. 

Je kan de leuke plekjes van Dordrecht laten zien of gewoon op 
een terrasje iets drinken met de gast. Vanaf 14.45 ben je welkom 
bij het schip en rond 17.15 uur ben je weer bij het schip terug.  
Wie bereid en beschikbaar is om te helpen kan zich aanmelden 
via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl 
Hartelijk dank namens het vakantiebureau, Ron Ouwerkerk, 

diaken 
 
Kerkelijke agenda 
zo 4 augustus 10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Lieke Weima 

              Petruskapel – ds. Noordam  
 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht  tel. 078 6137925 
Petruskapel  Plein 1940-1945  3313CV Dordrecht  
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
kerk. werker: Ramon de Bonte 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 tel. 078-6176387.   e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl   tel.  078-6137925  
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel.  

 In de omschrijving: soort betaling + WK of PK 
digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com  (vóór donderdag 19.00 uur) 

http://www.dewilhelminakerk.nl/
mailto:scriba.wilhelminakerk@gmail.com
mailto:koster@dewilhelminakerk.nl
mailto:drukkerij.wk.pk@gmail.com
mailto:drukkerij.wk.pk@gmail.com
http://www.dewilhelminakerk.nl/
mailto:wk.pk.kopij@gmail.com


 
 

   

   

   



 

Vrijwilliger bij het 

Aandachtscentrum? Iets 

voor u?! 

We zijn op zoek naar “broodhalers”: Eén uur of twee uur per 
maand 
 
Uw gemeente, de Wilhelminakerk/Petruskapel, staat al jaren achter het 

Aandachtscentrum. Daar zijn we blij en dankbaar voor. Samen met andere 

kerken in Dordrecht en Zwijndrecht dragen jullie het Aandachtscentrum een 

warm hart toe. Niet alleen financieel, ook in materiele zin en door vrijwillige 

bijdragen van kerkleden. Dank daarvoor.  

Wat is het Diakonaal Aandachtscentrum ook weer? Het is een 

inloophuis(kamer) waar bezoekers die behoefte hebben aan rust, aandacht of 

een gesprek van harte welkom zijn voor een kop 

koffie/thee (https://aandachtscentrumdordrecht.nl). Misschien heeft u wel 

eens gedacht, “zou het iets voor mij zijn, een bijdrage leveren aan het 

Aandachtscentrum?” We kunnen altijd mensen gebruiken. 

Gastvrouwen/heren, koks (voor maaltijden) en “broodhalers”. Eén van onze 

broodhalers stopt vanwege zijn vele andere vrijwilligerswerk. Daarom zijn 

we op dit moment specifiek op zoek naar één, het liefst twee “broodhalers” 

(zodat je naast de 2 andere vrijwilligers 1x per maand aan de beurt bent). We 

zijn heel blij dat Boukje Nederlof, een van uw gemeenteleden, al jaren 1 

zaterdag per maand dit werk voor onze bezoekers wil doen.  

 

Wat houdt “broodhalen” in?  

Op zaterdag delen we brood uit aan onze bezoekers tussen 11.00uur en 

13.00uur. Voor 9 uur wordt dat brood door een vrijwilliger gehaald bij Jumbo 

Sterrenburg en weggebracht naar het Aandachtscentrum op de Singel 275. 

Wanneer je in Dordrecht woont, kost het in totaal maximaal een uur. Onze 

bezoekers zijn je er heel dankbaar voor.  

Wil je meer weten? Boukje vertelt graag meer. Of neem gerust vrijblijvend 

contact op met Gerda Post, de coördinator (078-631 52 88 of 06 53 78 54 90 

of coordinator@aandachtscentrumdordrecht.nl). 

 

 

https://aandachtscentrumdordrecht.nl/
mailto:coordinator@aandachtscentrumdordrecht.nl

