
Jrg.23-nr.33 

Zondag 7 april 2024 – 10.00 uur 
Beloken Pasen 

liturgische kleur is wit 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
voorganger  drs. Paul van Dam 
lector   Vincent van Dorst 
organist  Hans Okkerse 
ouderling  Rineke Mol 
diaken   Ron Ouwerkerk 
koster  Henk Nobel  
 

Uw gaven worden gevraagd voor 
1. Wycliffe bijbelvertalers 
2. Wijkkas 
3. Toekomst van de kerk 
 

☺ Nevendienst Jeanette Klop   
☺ Tienerdienst Maaike de Graaff  

 
Bij de dienst 
Zondag Beloken Pasen, we lezen in het evangelie het verhaal van Thomas…  
Ongelovige Thomas… maar klopt dat wel?  
En zouden we ons kunnen herkennen in wie hij is? 
Drs. Paul van Dam 

 
Toelichting diaconale collecte: Wycliffe Bijbelvertalers 
Het doel van deze organisatie is dat ieder mens op deze wereld toegang kan krijgen 
tot de Bijbel in zijn of haar eigen taal. 
Hiermee wordt invulling gegeven aan de zendingsopdracht. 
Het lezen van de Bijbel in de eigen taal met beelden die passen bij je omgeving en 
cultuur kan levens op fundamentele wijze veranderen. 
De visie van Wycliff is dat door de Bijbel – het Woord van God- in de eigen taal het 
Koninkrijk nu al gestalte krijgt. 
De Bijbel is nu (gedeeltelijk) te lezen in 3435 van de ruim 
7000 talen op aarde. 
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de 
Wilhelminakerk-Petruskapel-app of naar 
NL28RABO0134939840 tnv PGDD onder vermelding van 
Wilhelminakerk-Petruskapel 7 april 2024 of scan de QR-
code.       Willemien de Mol, diaken 
 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 

Woord van welkom  

Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over 'Heut triumphieret Gottes Sohn'  
BWV 630 (Gezang 622) – J.S. Bach  

 
-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
Stil gebed 
Zingen   Lied 647 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen   Lied 81: 1, 2, 3 en 4 
 

   - De gemeente gaat zitten – 
 

Kyriegebed (met responsie) 
….. 
Vg.: Heer, ontferm U over ons. 
Gem.: Heer, ontferm U over ons. 
…. 
Vg.:  Christus, ontferm U over ons. 
Gem.: Christus, ontferm U over ons. 
…. 
Vg.: Heer, ontferm U over ons. 
Gem.: Heer, ontferm U over ons. 
……. 
Amen. 
  

Glorialied   Lied 622:1 en 6   
 
Kindermoment 
Kinderlied   “Wij gaan voor even uit elkaar” 

 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst – 
  

DE SCHRIFT 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

1e schriftlezing  Genesis 2: 4b – 24 (Groeibijbel van Piet van Midden) 
Lied hierbij:  Lied 216 
  

2e schriftlezing  Johannes 20: 19 - 31 
Lied hierbij:  Lied 620: 6, 7, 8, 9 en 10 
 

Uitleg en verkondiging 
Kort orgelspel  

   Lied in antwoord:  Lied 695 
 

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 



 

GEBEDEN EN GAVEN  
 

Berichten vanuit de gemeente 
Toelichting op de gaven en inzameling 
Gedachtenis               Zingen:     Lied 961:  ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’. 

 
- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 

 

   - De gemeente gaat staan – 
 
Slotlied  God zal met je meegaan  

(Zangen van Zoeken en Zien 19a) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heenzending en zegen 
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen. 

 
Wie denkt en helpt mee? 
Waarover?   Activiteiten voor het komende seizoen 2024-2025 
Met Wie?      Trudi Ouwerkerk, Sjaak Roos, ds. Evelien Plaisier en Willemien de Mol 
Waarvoor?   Omdat we samen Gemeente zijn en u er graag bij willen betrekken 
Wanneer?     Zondag 14 april na afloop van de kerkdienst. 
Waar?           Voor in de kerk 
Hoe?            Door uw ideeën op een geeltje te schrijven, of ze ons te vertellen. 
Dus… hebt u goede herinneringen aan een activiteit die u eerder meemaakte, een 
goed idee voor een nieuwe, of nog beter… wilt u meedenken over de invulling van 
het programma voor het nieuwe seizoen met als thema ‘Als nieuw! ’, kom dan na 
afloop van de dienst met ons meedenken. 
En, er zijn natuurlijk ook mensen nodig voor de uitvoering….!! 
Werkgroep Vorming en Toerusting. 
 



 
 
Gespreksavond ‘Grote Woorden’ 
Aanstaande maandagavond 8 april hervatten we de gesprekken 
bij het boek ‘Grote Woorden’ van Martien Brinkman. Deze keer 
bespreken we hoofdstuk 8 en 9, over vrijheid en liefde. We 
beginnen om 19.30 uur in de Wilhelminakerk. Van harte welkom! 
Ieke van As en ds. Evelien Plaisier 
 
 
 

 
Van het Ouderenpastoraat. 
Uit huize XX komen goede berichten. 
X, inmiddels gelukkig thuis, laat weten dat hij het goed maakt, hoewel er nog wat 
zorgen zijn om zijn been. Hij loopt regelmatig met zijn prothese en afgelopen zondag 
was hij zelfs weer in de kerk! Hij bedankt iedereen hartelijk voor het medeleven, dat 
heeft hem en zijn vrouw X goed gedaan. 
Ouder worden betekent ook, dat er in de kring om je heen mensen wegvallen. 
Afgelopen week kwam dat naar voren in twee gesprekken met oudere 
gemeenteleden, die verdrietig waren omdat ze recent een broer en een zus verloren 
hadden. 
Laten we proberen een luisterend oor voor elkaar te zijn! 
Mieke van der Schelde en Hanneke Kroonen 
 
 

   
 
UITNODIGING “Eetgroep alleengaanden 55+” 
Beste disgenoten,  
U wordt uitgenodigd voor de 161e gezamenlijke 
maaltijd van de eetgroep alleengaanden 55+ die wordt 
gehouden op vrijdag 19 april 2024.  
We beginnen om 17.30 uur in de Wilhelminakerk. 
De ingang aan de Kon. Wilhelminastraat is ook open, 
zo nodig even aanbellen. 
De kosten voor de maaltijd zijn € 6,--. 
Wilt u uiterlijk maandag 15 april vóór 12.00 uur doorgeven aan 
Dicky Peters-de Bruyn of u WEL of NIET komt eten. Dit kan ook via contactformulier 
op www.dewilhelminakerk.nl 
We kunnen er dan met de inkoop en voorbereiding rekening mee houden. 
Wij als voorbereidingsgroep kijken er naar uit weer een lekkere maaltijd te mogen 
serveren.  
Met vriendelijke groet, 
De voorbereidingsgroep “Eetgroep alleengaanden 55+” 
Margreet, Maja, Dicky, Anneke van B, Anneke G. 
 
 
 

http://www.dewilhelminakerk.nl/


 
                               In de Petruskapel 

Kennelijk is het toch een beetje anders gegaan dan een bekend 
paaslied suggereert: er juicht helemaal geen (blijde) toon door 
Jeruzalem. Er is verwarring, ongeloof en vooral angst bij de 
leerlingen van Jezus. Daarom zitten ze bij elkaar met de deur 
stevig op slot; ze mochten ook eens opgepakt en gekruisigd 
worden. Het goede nieuws is dat Jezus ze om deze reden niet 
afschrijft: hij komt door de gesloten deur, én hij komt de gesloten 
harten binnen met een vredegroet en een zendingsopdracht. 

                               ds. Wim Aanen 
 

 
Voedselbank  
Het is zomertijd en daarom is het in de maand april inzamelen van  
ontbijtgranen, beschuit, knäckebröd en ontbijtkoek. 
 

 
Kerkelijke agenda 
Ma 8 april  19.30 uur  Gespreksavond ‘Grote Woorden’, Wilhelminakerk 
Za 13 april 20.00 uur  Wilcome, Wilhelminakerk 
zo 14 april 10.00 uur   Wilhelminakerk – ds. Evelien Plaisier 
                                    Petruskapel – ds. De Lang 

 
 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht  tel. 078 6137925 
Petruskapel  Plein 1940-1945  3313CV Dordrecht  
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
past. werker: vacature 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 tel. 078-6176387.   e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963. e-mail: anneidzinga@gmail.com   
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel.  

 In de omschrijving: soort betaling + WK of PK 
digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com  (vóór donderdag 19.00 uur) 
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