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t\‘ (GOED) NIEUWS IN DE WILHELMINAKERIK
Jrg.25-nr 29

Zondag 29 maart — 10.00 uur [zomertijd]

liturgische kleur is paars
Palmzondag

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

voorganger Marjo den Bakker

lector Nienke Broekroelofs
organist Hans Okkerse
ouderling Anneke van Bleek
diaken Tini Roos

koster Gert van Bemmel
beamer Bram Naaktgeboren

Uw gaven worden gevraagd voor

1. Wijkdoel ‘kooktoestellen voor vrouwen in Bangladesh’
2. Wijkwerk
3. Toekomst van de kerk

© Creche Boukje Nederlof

© Nevendienst Marianne Heeling
© Tienerdienst André Boesberg

Bij de dienst

De 6° zondag van de Veertigdagentijd heeft een dubbel karakter: Palm en
Passie. De intocht van Jezus - Palm - is een verhaal met tegenstellingen:
vastgebonden zijn en losmaken, vooruitlopen en achteraan komen, luid geroep
en stilte. ‘Hij die komt in de naam van de Heer’' zwijgt. Hebben we de moed om
het met zijn naam te wagen?

Ook in het deel uit het Passieverhaal uit Lucas 22 zwijgt Jezus. Hij kijkt wel.
Hoe lang kan je dat uithouden, dat er met zo’'n blik naar je wordt gekeken?
Marjo den Bakker


http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom
Inleidend orgelspel

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-
- De gemeente gaat staan —
Stil gebed
Aanvangslied: Lied 217:1,2,3 en 4
Bemoediging en groet

- De gemeente gaat zitten —

Kyriegebed Lied 281:
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2. De vragen huizen in ons hart.
Gij die de duisternis ontwart:
Kyrie eleison!

3. Begrens de eindeloze nacht
van wie geen morgen meer verwacht:
Kyrie eleison!

4. Wanneer het donker ons verrast,
Houd ons dan met uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

5. Om alles wat U tegenspreekt,
een wereld waar uw Naam ontbreekt:
Kyrie eleison!

Toelichting liturgische schikking
Zingen: Lied 691: 3



- De kinderen gaan naar de kindernevendienst -

DE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schrift

PALM

1¢ Schriftlezing: Matthels 21: 1 t/m 11
Lied hierbij: Lied 552: 2 en 3
Meditatief moment

PASSIE
2¢ Schriftlezing: Lucas 22: 54 t/m 62,
Meditatief moment
Luisteren naar: ‘Erbarme dich, mein Gott’ — J.S. Bach

Meditatief moment

Kort orgelspel
Lied in antwoord: Lied 16b (3x) in het nederlands

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst -
GEBEDEN EN GAVEN

Toelichting op de gaven

Inzameling

Berichten vanuit de gemeente

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

- VAN BINNEN NAAR BUITEN-
- De gemeente gaat staan —
Slotlied Lied : 556

Zending en Zegen
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen

Symbolische schikkingen Veertigdagentijd 2026

Rode draad in de schikkingen is ‘de Geest waaiert breed uit’, het thema wat
de PKN dit jaar aan deze Veertigdagentijd heeft gegeven. We gebruiken voor
dit beeld een tweedimensionale “waaier”, met in het midden van de waaier een
vaas waarin elke keer andere bloemen, takken of andere materialen geplaatst
worden. De waaier suggereert beweging die we misschien niet altijd ervaren.
Willen we ons laten verrassen in deze tijd van inkeer?
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6e zondag Veertigdagentijd Mattets 21,1-11 Kern: vers 9
Hosanna voor de Zoon van David.

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.
Schikking
De rode takken van vorige week zijn blijven staan; ook in deze lezing speelt de
liefde van de Geest een belangrijke rol, binnen en buiten de kerk. De hoop
wordt verbeeld door de bloembol, teken van de komende lente en door de
groene kleur. Groen is de kleur voor een goede toekomst. De palmbladeren
tussen de takken van de waaier zijn het teken van de feestelijke intocht.

Woorden bij de schikking

Palmtakken wuiven het hosanna,
vreugde om een nieuw begin
vol vertrouwen in de toekomst.

Pleunie de Lint (namens werkgroep symbolisch bloemschikken)

Collectedoel diaconie: Kooktoestellen voor vrouwen in Bangladesh
Niet alleen op 29 maart, maar de gehele 40 dagen tijd en
met Pasen collecteren/sparen we voor dit prachtige doel. Dit
kooktoestel zorgt voor minder rook, wat de gezondheid van
de vrouwen ten goede komt en minder brandhoutverbruik.
De vrouwen krijgen trainingen in het gebruik. Ze kunnen het
restproduct (meststof) verkopen en hun economische
zelfstandigheid vergroten. Op 29 maart is ook weer de
traditionele koekverkoop ten bate van het project. Contant
geld is prima, maar pinnen kan ook.

Wilt u dit doel steunen scan de QR code, spaar via de app, de collectebus in de
hal van de Wilhelminakerk of maak uw gift over naar NL2BRABO013493840
t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk 29 maart 2026.

Namens de diakenen Annet de Vries-Koppe

Diensten rond Pasen

Pasen is natuurlijk hét grote feest en de vieringen maken op mij ook altijd de
meeste indruk. De viering van het Avondmaal op Witte Donderdag, al in een
verstilde sfeer omdat “het avond is en de nacht gaat komen”, dan Goede
Vrijdag — nog verstilder — met die lange lezingen van het lijdensevangelie die in
zichzelf al genoeg zijn. En dan, vanuit het donker, het Licht van Christus

dat binnengedragen wordt en verspreid wordt in de Paasnacht. Die Paasnacht,
met de verhalen van schepping, bevrijding en doortocht, van doop, van
opstanding. Deze viering is zo oud als de vroege kerk, en hier komt zoveel in
samen; we vieren het geheim van ons geloof. Aan het eind klinkt er “U zij de
glorie” en nu, na die drie dagen, gaan we niet in stilte weg, maar heffen we het
glas. De volgende morgen gaat door in vreugdevolle stemming. Na het
Paasontbijt zullen er in de kerkdienst weer veel Paasliederen klinken — begeleid
door orgel en blazers — en uiteraard lezen we het Paasevangelie. Alle dagen
staan nog steeds in het teken van het thema van deze veertigdagentijd: “De
Geest waaiert breed uit”.
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Wil Jong

Omdat het fijn is om met leeftijdsgenoten op te trekken. Omdat het leuk is om
gezellige avonden met elkaar door te brengen. Omdat het ook mooi is om
grotere vragen te stellen, tijd te hebben om echt in gesprek te gaan, en te
onderzoeken hoe je kunt geloven... Daarom zijn een aantal jongeren (16-30
jaar) gestart met Wil Jong. Voorlopig komen we op zondagavonden bij elkaar,
boven in de jeugdruimte van de Wilhelminakerk. De volgende avond is op deze
zondag 29 maart, 20.00 uur. We maken (verder) met elkaar kennis. Nodig
andere jongeren er vooral voor uit; van harte welkom om erbij aan te sluiten!
ds. Evelien Plaisier

lets lekkers bij de koffie na de dienst

Aan onze oproep om iets te bakken is goed gehoor gegeven, zodat we zondag
na de dienst weer kunnen smullen van wat er gebakken is. De bijdrage die
hiervoor wordt gevraagd is bestemd voor ons diaconale spaarproject
‘Kooktoestellen voor vrouwen in Bangladesh’. Voor € 1,- per stuk en €1,50 voor
de appeltaart met of zonder slagroom hebt u wat lekkers bij uw kopje koffie/
thee. Vergeet dus niet om wat geld mee te nemen! Maar pinnen kan ook.

De diaconie

Paaseitjes

We zijn blij dat er inmiddels 6285 eitjes ingeleverd zijn, want dat betekent 15
eitjes per zakje. Dinsdagavond om 19.00 uur gaan we ze verdelen over 400
zakjes en de versierde kaarten er met een lintje aan vast maken. Een hele klus
en daar kunnen we best wat hulp bij gebruiken. Dus, hebt u dinsdagavond een
uurtje over.... van harte welkom in de grote zaal! De diaconie

Dordrecht-Dordrecht

Een mooi bericht. Een ploeg stoere wilgenknotters — uit onze gemeente - heeft
weer hard gewerkt en € 500,-- verdiend. Dit geld wordt besteed aan een project
van jongeren in Dordrecht/Zuid-Afrika. Zij zijn een codperatie gestart en willen
op duurzame/biologische wijze rundvlees en gevogelte “produceren” om zo te
zorgen voor werkgelegenheid en inkomen voor jonge mensen. De werkloosheid
in Dordrecht Zuid-Afrika is één van de grootste problemen. Ook draagt dit
project bij aan de voedselvoorziening in de regio. De Mpumelelo Young
Farmers zijn heel blij met onze bijdrage. Pleunie de Lint en Annet de Vries.

Paasontbijt 2026

Net als vorig jaar is er op Paasmorgen een Paasontbijt in de
Wilhelminakerk. Een ontbijt voor u en jullie als gemeenteleden,
maar ook voor gasten. Net als vorig jaar nodigen we de mensen
waarmee we samenwerken uit (mensen van New Song,
Moslims/Open Haard, Remonstrantse kerk, Baptisten, Leger des
Heils, buurtwerk). U kunt ook persoonlijk mensen uitnodigen.
Daarvoor hebben we flyers.




Vanaf zondag 15 maart ligt er in de ontmoetingsruimte van de kerk een
intekenlijst (is handig voor de inkoop). Wilt deze voor 1 april invullen?
Middels de flyers worden ook onze buren in de omgeving voor het
Paasontbijt uitgenodigd. We hopen op net zo’n opkomst en succes

als afgelopen Pasen!

Namens de diaconie Annet de Vries-Koppe en Anneke van Bleek.

Inleiding bij de dienst in de Merwelanden op 29 maart 2026
‘Mama, in de hemel, mag je daar altijd dansen en springen?’. ‘Ja zeker’ zegt
moeder, ‘als je dat wilt, mag je daar altijd dansen en springen’. Het kleine
meisje, geboren in een gehorige flat, kijkt bedenkelijk. ‘Wonen er onder de vloer
van de hemel dan geen mensen?’ Kan alleen een kind zo onbevangen over de
hemel praten? Deze Palmzondag lezen we het derde kruiswoord (Lucas 23: 39-
43). ‘Nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn’. Jezus hangt aan het kruis.
Voor de laatste maal als naaste, naaste van twee misdadigers.
T ‘Heer, herinner U mijn naam’, zegt de ene. Is dat onze diepste
angst? Vergeten raken, voorgoed verloren? ‘Vandaag nog zul je
in het Paradijs zijn’. Paradijs, de tovertuin van God. Geen woord
dat zo onbekommerd het leven bij God beschrijft. Zoals ook
Luther dat kon: ‘En nu ontsluit Gij weer de poort van 't schone
paradijs, de cherubs staat er niet meer voor, God zij lof eer en
prijs’. ‘Word maar als het kind’, zei Jezus, ‘en vertrouw maar op
Mij’. Het liedboek geeft prachtige, bekende passie-liederen. We
zullen ze zingen. En ook het indrukwekkende Lied 579, over de
gehangenen. ‘Zo hangen zij, en levend, dood, ook wij’. Weet u
ook deze zondag hartelijk welkom. Ds Hans van der Sterre

Voedselbank

In de maand maart is het inzamelen van:

Pasta’s, rijst en pastasauzen/pastamix (graag in pakjes en zakjes) \
Kerkelijke agenda

Witte donderdag 2 april 19.30 uur Wilhelminakerk — ds. Evelien Plaisier
Goede Vrijdag 3 april  19.30 uur Wilhelminakerk — ds. Evelien Plaisier
Stille Zaterdag 4 april  21.00 uur Wilhelminakerk — ds. Evelien Plaisier

Paaszondag 5 april 9.00 uur Wilhelminakerk — Paasontbijt
10.00 uur Wilhelminakerk — ds. Evelien Plaisier

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier

kerkelijk werker: Jan-Herben van Dijk

scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl

wijkkas WK:  NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de
omschrijving: soort betaling

digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dordt en Woz; wk.pk.kopij@gmail.com (donderdag vé6r 19.00 uur)
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28 maart: Oecumenische gebedsviering met Die sieben letzten Worte van
Haydn in de Antoniuskerk

Op zaterdag 28 maart om 15.00 uur is er in de Antoniuskerk een bijzondere
oecumenische gebedsviering, waarin Die sieben letzten Worte unseres Erlésers am
Kreuze van Joseph Haydn wordt opgevoerd, gespeeld door Peter Koetsveld op
klarinet.

In deze gebedsviering gaan pastor Sander Verschuur, diaken Franck Baggen en
pastoraal werker Johnny Tran voor, samen met de Dordtse predikanten Idelette
Otten (Grote Kerk), Evelien Plaisier (Wilhelminakerk), Erik Schipper (Huis bij de
Bron) en Matthijs Haak (Kandelaarkerk).

Die sieben letzten Worte

Die sieben letzten Worte unseres Erlésers am Kreuze van de Oostenrijkse
componist Joseph Haydn (1732-1809) is een muzikale meditatie over de laatste
woorden van Jezus aan het kruis. Tussen de uitgesproken kruiswoorden klinkt
telkens een langzame muzikale overweging. Zo nodigt de muziek uit tot stilte,
bezinning en het overdenken van het lijden en de liefde van Christus.

Oecumenische gebedsviering

In het kruis van Christus herkennen christenen elkaar, ook over kerkgrenzen heen.
Daarom worden de kruiswoorden in deze viering uitgesproken door de leden van het
pastoraal team en voorgangers uit verschillende christelijke kerken. Samen luisteren
wij naar Gods Woord en naar de muziek, verbonden in het teken van het kruis.

Peter Koetsveld

Peter Koetsveld (1961) studeerde klarinet aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag en trad op met diverse orkesten en ensembles in binnen- en buitenland. Hij is
actief als solist en kamermusicus en maakte verschillende opnames, waaronder Die
sieben letzten Worte unseres Erlésers am Kreuze, dat hij zelf arrangeerde en
uitvoerde. Hij is de broer van de in Dordrecht bekende predikante Christine
Koetsveld, die we na haar intrede in de benedictijner O.L.V.-Abdij te Oosterhout
(NB) kennen als zuster Hildegard.

Antoniuskerk

Het adres is: Burgemeester De Raadtsingel 45 te Dordrecht. De kerk ligt schuin
tegenover het NS-station van Dordrecht. Parkeren is beperkt mogelijk op het
kerkplein. In de straten rondom de kerk is het betaald parkeren.

De toegang tot de Antoniuskerk is gratis en reserveren is niet nodig. Om de
onkosten te drukken vragen wij na afloop een vrijwillige bijdrage.

Wees welkom!

Pastoraal team
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